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Aan de dienst werken mee 
 

Voorgangers Pastor Lonneke Gunnink en  
ds. Gert Wijnstok 

Oecumenisch Koor Con amore 

Organist/ cantor Ingeborg van Dokkum - Prins 

Ouderling van dienst Frits Mandersloot 

Diaken van dienst Rikie Oude Weernink 

Lector Thea Meijerink 

Kerkrentmeester Marian Jansen 

Geluid Wim Scholthof 

Koster Freek Kleiboer 

 
 



  

 
 
 
OM TE BEGINNEN 
 
Welkom 
 
Zingen openingslied 216 ‘Dit is een morgen als ooit de eerste’ 

 
2 Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 
vochtige gaarde, geurig als toen. 
Dank voor gewassen, grassen en bomen, 
al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 
 
3 Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 
licht dat ooit speelde waar Eden lag. 
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 
dank opgetogen Gods nieuwe dag. 

 

Bemoediging en vredegroet 
 
Zingen – koor Engels, daarna allen Nederlands ‘Abba Vader’  
 



  

1 Abba, Father, let me be  
yours and yours alone.  
May my will forever be  
evermore your own.  
Never let my heart grow cold.  
Never let my go.  
Abba, Father, let me be  
yours and yours alone.  

2 Abba, Vader, U alleen,  
U behoor ik toe.  
U alleen doorgrondt mijn hart,  
U behoort het toe.  
Laat mijn hart steeds vurig zijn,  
U laat nooit alleen  
Abba, Vader, U alleen,  
U behoor ik toe.  

 
 3 Abba, Vader, laat mij zijn,  
slechts voor u alleen.  
Dat mijn wil voor eeuwig zij  
d’uwe en anders geen.  
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.  
Laat mij nimmer gaan.  
Abba, Vader, laat mij zijn  
slechts van U alleen.  

 
Kyriegebed  
 
Koor zingt ‘Peace like a river’ – 3x, laatste keer laatste twee regels 
allen 

Peace like a river,  
love like a mountain.  
The wind of you Spirit is blowing ev'rywhere.  
Joy like a fountain,  
healing springs of life  
Come Holy Spirit, let your fire fall.  
Come Holy Spirit, let your fire fall.  

 

RONDOM HET WOORD    
 
Spelletje spelen 
 
Schriftlezing Marcus 5: 21 – 24/ 25b - 43 

 
Zingen – koor en allen lied 900 ‘Nada te turbe’  



  

 
Overweging tijdens kwartspel  
Daarbij zingen we na elk tekstblokje ‘kijk eens om je heen’ (Alles 
Wordt Nieuw II, 28; 1) 
 

Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen,   
geef elkaar een hand, je bent niet alleen.  
Want wij moeten samen delen,   
samen zingen, samen spelen.  
Jong en oud en groot en klein:   
samen spelen is pas fijn!  

 



  

GAVEN EN GEBEDEN 
 
Over de collecte 
KIA Werelddiaconaat- Moldavië 
In Moldavië staan zieke en kwetsbare ouderen er alleen voor. Door 
de hoge werkloosheid in dit armste land van Europa werken hun 
kinderen veelal in het buitenland. Moldavië kent bovendien geen 
zorgstelsel vanuit de overheid. Met steun van Kerk in Actie biedt de 
organisatie Home Care ouderen thuiszorg, komt op voor hun 
rechten en ondersteunt mantelzorgers. Jaarlijks ontvangen 200 
ouderen liefdevolle thuiszorg en worden vrijwilligers en 
professionals getraind in het bieden van zorg op maat. 
Tijdens de collecte zingt koor ‘Above all’ 
 

Above all powers, above all kings  
Above all nature and all created things  
  
Above all wisdom and all the ways of man  
You were here before the world began  
  
Above all kingdoms, above all thrones  
Above all wonders the world has ever known  
  
Above all wealth and treasures of the earth  
There's no way to measure what You're worth  
  
Crucified, laid behind the stone  
You lived to die, rejected and alone  
Like a rose, trampled on the ground  
You took the fall and thought of me  
Above all  

 
Koor zingt ‘Prayer fort he city’ 
 
V:  We open our hearts and our lives to You, oh God.  

Create in within me a servant part so that we can show your 
love.  



  

M:  When all hope has been lost  
  
Allen:  Let your spirit bring new live  

To those in need bring prosperity.  
When there's darkness, shine your light.  

  
We pray for the city we live in.  
We pray that our sins be forgiven.  
Do your will right here as in heaven  
Father we call on your name  

  
M:  We open our hearts and our lives to You, oh God.  

Create in within me a servant part so that we can show your 
love.   

V:  When all hope has been lost  
  
Allen:  Let your spirit bring new live  

To those in need bring prosperity.  
When there's darkness, shine your light.  

  
  We pray for the city we live in.  

We pray that our sins be forgiven.  
Do your will right here as in heaven  
Father we call on your name  

  
We pray for our children, we pray for our leaders,  
We pray for our fam'lies, oh, bless us, Lord, we pray!  
We pray for the city we live in.  
We pray that our sins be forgiven.  

  
Do your will right here as in heaven  
Father we call on your name  

 
Gebedsintenties 
 
Stil gebed 
 



  

Zingen koor en allen lied 371 ‘Onze Vader’ 

 

 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

GEZEGEND VERDER 
 
Zingen lied 419 ‘Wonen overal’ 

 

 
2 Wonen overal even thuis 
handel en wandel en huis na huis 
loven en bieden op waarheid en waan 
wagen en winnen en verder gaan – 
mensen veel geluk. 
 
3 Wonen overal bijna thuis 
aarde mijn hemel mijn vaders huis 
stijgende sterren de lach van de maan 
mensen die dromend een stem verstaan – 
mensen veel geluk. 

 
 
Zingen zegenlied koor en allen ‘Gods zegen voor jou’ 
 

 



  

Gods liefde draagt jou, zijn hand beschermt jou  
Waar je ook bent of zal gaan.  
Ontvang Gods zegen over je leven: Vrede voor jou in 
Zijn naam!  
  
Refrein:  
Gods zegen voor jou in de naam van Jezus: Zijn vrede 
rust op jou.  
De Heilige Geest in de naam van Jezus,   
vervult, beschermt en zegent jou  
  
Allen:  
Ga met Gods vrede, deel in zijn zegen  
Leef uit zijn volheid en kracht  
Durf te geloven, blijf op Hem hopen  
Leef je geloof elke dag.  

  
Refrein (2x)  

 
_______________ 

 
 
Bloemengroeten gaan naar  
 
Okkenbroek 
Mevr. Stevens-Klein Teeslink  
 
Bathmen 
Mevr. Bettie Enneman  
Dhr. Tuitert, tijdelijk op het Dijkhuis 


